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Vraag het aan Morya

‘Ik laat los en ik zie wel wat er komt’

“Dikwijls houdt de mens vast aan alles wat hij rond zich heeft. Hij weet dat
hij dat niet moet doen, en toch vindt hij niet het vertrouwen in zichzelf om
die ene stap te zetten van: ‘laat los en ik zie wel.” Dat is altijd wat de mens

”nm

moet proberen: ‘ik laat los en ik zie wel wat er komt.

oy

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”
(uit hoofdstuk 7: ‘De aarde: lichaam en derde oog’) © Mayil.com
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